
Kerkbrief 15 september 2024  Dorpskerk Okkenbroek  

13e zondag van de zomer  
Thema: En God Sprak: ‘Er zij licht!’ 

 
OM TE BEGINNEN 
Muziek 

Welkom en (staande) zingen Psalm 84; 2 en 6 ‘Het heil dat uw 
altaar omgeeft’ 
Bemoediging en gebed van toenadering 
STILTE! 
Groet (hierna zitten)   
Kyrië en gloria zeggen en zingen 
Pastor: KyrIë-gebed uitlopend in: … daarom bidden wij u: lied 368g 
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan!’ 
Lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’   
Korte uitleg: Geloof laat door daden van mensen zien dat het licht in 
de wereld aangestoken wordt.  

  
RONDOM HET WOORD  
Gebed om de Geest 
Eerste Schriftlezing Handelingen 13: 42 - 52 

Zingen lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
Evangelielezing Jakobus 2: 1 – 9 en 14 - 26 
Zingen lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog een oor’ 
Woorden bij het WOORD ‘Er zij licht’  
Orgelspel 
Lied 924; 1 en 3 ‘Verdoofd en schamper’ 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen 

1. Kerk en diaconie 
2. Kerk in Actie: Columbia 

We collecteren vandaag voor kwetsbare kinderen en jongeren in Colombia. 
Colombia is een land met een lange geschiedenis van veel geweld. Nu er 
meer vrede is, komen er steeds meer toeristen. Dat is natuurlijk prachtig, 
maar brengt ook risico’s met zich mee. Vooral kinderen die veel op straat 
leven of kinderen van vluchtelingen lopen risico dat er misbruik van hen 
gemaakt wordt.  



  

We collecteren vandaag daarom voor werk van Kerk in Actie, waarbij 
ouders en kinderen die aan de Colombiaanse kust wonen, gewaarschuwd 
worden over de risico’s die kinderen kunnen lopen. Op speelse wijze leren 
kinderen dat niemand hen zomaar mag aanraken, hoe ze ‘stop’ kunnen 
zeggen, en met wie ze kunnen praten als er toch iets gebeurt. Ook zijn er 
twee opvanghuizen waar kinderen terecht kunnen. De meesten blijven 
daar 3 tot 18 maanden. De Colombiaanse kinderbescherming begeleid hen 
terug naar huis of naar een pleeggezin, waar het veiliger is. Met jouw gift in 
de collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kwetsbare 
kinderen in Colombia. Van harte aanbevolen. Dankjewel! 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’  
 
GEZEGEND VERDER 
Zingen (staande) slotlied 976 ‘Ons heeft de Heer met liefde 
neergeschreven’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 

Orgelspel  _______________ 

 
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
Bloemengroet 
(Espelo) Familie Baltus, Pasmansweg  
(Bathmen) Gerrit Klein- Ovink,  Prinses Beatrixlaan 7  

 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Pastor Anna van Herwijnen (Holten)  
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Tineke Dragt 

Kerkrenmeester Wim Scholthof 

Diaken van dienst Gerard Fransen 

Lector Marian Jansen 

Camera/ geluid Marcel Bolink 

PowerPoint Liesbeth Meijer 

Koster Hans Haverslag 

 


